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ORDE VAN DIENST 
 
Orgelspel voor de dienst – door Ingeborg 
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (2) - D. Buxtehude  
(1637-1707) 
 
Welkom, bemoediging en gebed van toenadering – door Henk 
O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
O: (…) 
    Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Orgelspel en gesproken tekst: ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en 
Here’ (Psalm 27: 1 en 7)    
1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
Waar is het duister dat mij onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
ik ken geen angst voor nood en overval: 
het is de Heer die mij behouden zal! 
 
7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 



  

wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
 
Groet – door de voorganger 
V: De vrede van de Heer is met u. 
A: Zijn vrede is ook met u. 
 
Wezenzondag 
 
Schriftlezing: Johannes 14; 15- 20, 27 -29 (door Marian) 
 
Muziek en gesproken tekst: ‘Al heeft Hij ons verlaten’ (LB 663: 1 en 
2) 
1 Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 
 
2 Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 
 

Woorden bij het WOORD 
 
Luisterlied: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (LB 1014) 
1 Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 



  

 
2 Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
3 Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4 De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
5 Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 

Diaconale mededeling – door Jan 
- Kerk en diaconie 
- Albert Schweitzerfonds 

Gezond zijn en blijven is belangrijk. Om het beste uit jezelf te halen 
en uit het leven. Maar gezondheid is kwetsbaar. In Afrika zijn 
mensen gemiddeld het armste. Hun gezondheid is het slechtste en 
hun gezondheidszorg het minste. Gelukkig is er veel dat we kunnen 
doen. 
Het Albert Schweitzerfond steunt slimme, startende 
gezondheidsinitiatieven in Afrika. Want we willen dat zoveel 
mogelijk mensen in Afrika gezond zijn. Hun gezondheid is de basis 
voor een zelfstandig en waardig leven. Met kleine praktische 
projecten helpt het Albert Schweitzerfonds de gezondheid van 
duizenden kansarme Afrikanen echt vooruit. 
Helpt u ook?  Doneer vandaag nog.... 
 
 



  

Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars  
 en orgelspel acclamatie LB 368f:  
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja. 

 
Tafelgebed: ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’ (LB 377) 
1 Zoals ik ben, kom ik nabij, 
met niets in handen dan dat Gij 
mij riep en zelf U gaf voor mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
2 Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
3 Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
4 Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
5 Zoals ik ben, in U te zijn 
en Gij in mij, in brood en wijn: 
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn – 
o Lam van God, ik kom. 
 
6 Zoals ik ben – ja, dat ik dan 
de lengte, breedte, hoogte van 
uw diepe liefde vatten kan: 
o Lam van God, ik kom. 
 
7 Zoals ik ben: dat ik uw naam 



  

nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam – 
o Lam van God, ik kom. 
 

Onze Vader 
 
Brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Slotlied muziek en gesproken woord: ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel 
Gods’ (LB 680: 1, 2, 3 en 4)  
1 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
geen leven, dan waar Gij het wekt 
in een gemis dat naar U schreit. 
 
4 Hoor, heilige Geest, wij roepen U! 
Kom, wees aanwezig in het woord; 
wek onze geest, opdat hij hoort, 
wek ons tot leven, hier en nu. 
 
Zegen 
  
Orgelspel na de dienst – door Ingeborg 
Tokkata (over lied 671 Nu bidden wij de heilige Geest) - H.F. 
Micheelsen (1902-1973) 


